
Mijn boeken van 2022

Doe jij ook mee?
Op de volgende bladzijde kan je een grote
boekenplank vinden met allemaal "lege"
boekenkaften.

Vanaf 1 januari 2022 kan jij beginnen met de
leesboeken die je leest aan te vullen op de
boekenplank.
Schrijf de titel van het boek op de kaft en kleur
het boek in. Zo zie je hoeveel boeken je aan het
eind van 2022 gelezen hebt.

Hoe kleur jij jouw boeken? Krijgen ze allemaal een
andere kleur?
Ga je de leuke boeken geel kleuren en de saaie
boeken zwart?
Dat kies jij helemaal zelf! 

Natuurlijk moeten niet alle boeken ingevuld zijn.
Je kiest jouw tempo, jouw soorten boeken.
Strips tellen we bij de boekentracker niet mee.

Ben jij iemand die veel leest?  Dan kan je ook een tweede of een derde lijst afdrukken en
die verder aanvullen.

Ten laatste op 5 januari 2023 stuur je een foto van jouw lijst met gelezen boeken van 2022
via mail naar Edufari.  Delen op sociale media en ons taggen vinden wij heel fijn. 

Uit alle deelnemers trekt een onschuldige hand enkele winnaars van een super tof
boekenpakket. Het gaat niet om de meeste boeken, maar wel om een jaar lang lezen en
zoeken naar die boeken die je het leukst vindt. 
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